
   

Ontmoetingskerk van Zevenhuizen – Moerkapelle 

15 maart 2026 
___________________________________________________________________           
EREDIENST      
voorganger:    ds. K.W. Broos uit Rotterdam 

ouderling van dienst: Nel van Veen 

organist:      Dick van der Poort 

gastheer:        Cees van Mullem 

lector:       Kathleen Termorshuizen 

bloemengroet:   Wilma Hof 

camerabediening:  Jan Groen 

beamerdienst:   Gijs Esveldt

koffieverzorging:  Tini Potuijt en Aria Wondergem 

________________________________________________________________________
OM TE DELEN 
Over drie weken is het Pasen. Onderweg hier naar toe staan we stil bij het thema: “Kijk door 
Jezus’ ogen”. Laten we in deze Veertigdagentijd met nieuwe ogen kijken naar mensen om 
ons heen én naar mensen ver weg, door voor hen te collecteren.  
 
1e collecte: Moldavië. Kinderen en ouderen worden gezien - Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Door de hoge werkeloosheid in Moldavië, werken veel mensen in het buitenland. Kinderen 
en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de 
twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen 
na schooltijd opgevangen, krijgen ze een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen 
krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg en kunnen in de opvangcentra terecht voor ge-
zamenlijke activiteiten en een warme douche. Steunt u hen? 
         
2e collecte: voor de kerk 
__________________________________________________________________________ 

OM MEE TE LEVEN 
Als teken van aandacht gaan de bloemen van deze zondag naar gemeenteleden van de 
Ontmoetingskerk.  
__________________________________________________________________________  

OM TE KIJKEN EN TE ZIEN 
“Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld”. 
De blindgeborene wordt op wonderbaarlijke wijze genezen. Het zichtbaar maken van het 
Werk van God is gedaan met wit bloeiende bloesemtakken. Veel bloesems hebben een vijf-
tallige bloem. Het getal vijf verwijst naar de mens met zijn vijf zintuigen. We kunnen de ander 
zien, horen en voelen. In het kleine vaasje brandt een witte kaars, teken voor het licht van de 
wereld. 
 
 
 

In de stille winter groeien de knoppen 
die even later openbarsten, 

witte tere bloemen als het eerste licht, 
het zien van de lente. 

 
 
 
 
 
 
         Dit is de schikking van vorige week.  
 

__________________________________________________________________________ 
 



OM IN STILTE TE HOREN 
Op 15 maart zal ’s middags weer een Taizéviering worden gehouden, dit keer in de Ring- 
vaartkerk, met medewerking van Anthem.  
Vanuit de oecumenische broedergemeente van Taizé, waar jaarlijks duizenden jongeren sa-
menkomen om te bidden en te zingen, is de gedachte van Taizé de wereld over gegaan. 
Ook veel niet-meer-zo-jongeren voelen zich thuis bij de ingetogen sfeer. 
De vieringen van Taizé hebben een eigen sfeer, liturgie en liederen, die wereldwijd veel 
mensen aanspreekt. De liederen zijn eenvoudig, in allerlei verschillende talen. Doordat deze 
liederen kort zijn en vaak herhaald worden, krijgt dit zingen een meditatief karakter. De spe- 
ciale liederen, bijbelteksten, gebeden en vragen om over na te denken in stilte, zijn belang-
rijke elementen in de viering. De ultieme sfeer wordt benadrukt door de kleur oranje en veel 
kaarsen. Even uit de hectiek van alledag tot rust komen, in de stilte op zoek naar God.  
Het thema van de viering is: ‘Voel jij je gesteund door God?’ 
Aanvang: 17.00 uur, Ringvaartkerk, Ringvaartlaan 16, 2914 VJ Nieuwerkerk aan den IJssel. 
__________________________________________________________________________ 

OM TE DELEN 
kledinginzameling voor “Hoop voor Albanië”. 
Dinsdag 17 maart en donderdag 19 maart 2026 tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u weer 
kleding inleveren bij de hervormde kerk in Zevenhuizen!  
Het voorjaar is begonnen, een mooi moment om de kasten eens goed 
door te lopen en de kleding en schoenen die niet meer gedragen wor-
den op te ruimen.                                               
Een medewerker van de diaconie of diaconale werkgroep, zal de 
kleding verzamelen en daarna vervoeren naar stichting Hoop voor 
Albanië. Uw kleding krijgt zeker een goede nieuwe bestemming bij de mensen in Albanië!                           
Helpt u mee? Alvast hartelijk bedankt! 
namens de Diaconie 
Gijs Esveldt 
__________________________________________________________________________ 

OM TE HERHALEN 
Beste allen, 
Evenals vorig jaar organiseren wij voor al onze gastheren/gastvrouwen en andere vrijwilli-
gers een opfrisavond reanimatie en gebruik van de AED-apparatuur.                                                                                                                                                                                      
De datum hebben wij vastgesteld op dinsdag 7 april. Aanvang  20.00 uur in de multizaal van 
de kerk. Evenals vorig jaar zal Trudy van de Beek deze avond verzorgen. Per avond kunnen 
ongeveer 10 mensen deelnemen. Zijn er meerdere aanmeldingen dan organiseren wij nog 
een 2e avond. Wil je aan deze opfrisavond deelnemen, meld je dan aan per mail: 
m.splinter@online of telefonisch 079-5931190. 
__________________________________________________________________________   

OM STIL VAN TE WORDEN 
Op zaterdag 4 april klinkt in de Dorpskerk van Zevenhuizen de Markus-Passion van de com-
ponist Jacob de Haan.  
De Markus-Passion is geschreven voor harmonieorkest en combineert muziek, zang en   
gesproken tekst tot een doorlopend en indringend geheel. Het werk volgt het lijdensverhaal van 
Jezus zoals beschreven in het evangelie volgens Marcus. Dat evangelie staat bekend om zijn 
directe en sobere vertelstijl. Diezelfde lijn klinkt door in de muziek, ingetogen waar het verhaal 
verstilt, krachtig waar de spanning toeneemt. 
 
Harmonieorkest De Kleine Trompetter brengt dit bijzondere werk samen met zangeres Madeleine 
Boertje, zanger Geert van der Burg en verteller ds. Adriaan Theunisse. Madeleine Boertje vertolkt 
de rol van Maria. In haar zang klinken verdriet en hoop naast elkaar. Geert van der Burg geeft als 
bas stem aan Jezus en brengt zowel kracht als kwetsbaarheid tot uitdrukking. Ds. Adriaan 
Theunisse verbindt als verteller de verschillende scènes en helpt het publiek het verhaal in 
samenhang te ervaren. Samen met het orkest ontstaat zo een muzikale vertelling die dichtbij komt. 
 
De uitvoering duurt ongeveer een uur. De gezongen teksten zijn in het Duits, de gesproken teksten 
in het Nederlands. Tijdens de uitvoering wordt een Nederlandse vertaling geprojecteerd, zodat het 
verhaal voor iedereen goed te volgen is. 
 
De Markus-Passion biedt ruimte om stil te staan bij thema’s als trouw en verraad, moed en angst, 

mailto:m.splinter@online


macht en overgave. Thema’s die niet alleen bij Pasen horen, maar ook vandaag herkenbaar zijn. 
 
Aanvang: 20.00 uur, entree is gratis, een donatie is welkom. 
__________________________________________________________________________ 

OM MEE TE VIEREN 
Voor het online meevieren kunt u kijken op:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2146-Gereformeerde-kerk-Zevenhuizen-Moerkapelle.  
___________________________________________________________________          

 

 

Om vooruit te kijken 

 

EREDIENST   22 maart   9.30  uur 

voorganger:    ds. A. ter Schuur-van der Plicht uit Ammerstol 
ouderling van dienst: Harry Ganzeveld 

organist:      Wouter Vos 

gastheer:        Pieter van der Knaap 

lector:       Frans Witte                 

bloemengroet:   Harry Ganzeveld 

camerabediening:  Hans van Rij 

beamerdienst:   Gijs Esveldt

koffieverzorging:  Jan Boersma en Corrie Leroy 

 
Over twee weken is het Pasen. Onderweg hier naar toe staan we stil bij het thema: “Kijk door Jezus’ 
ogen”. Laten we in deze Veertigdagentijd met nieuwe ogen kijken naar mensen om ons heen én naar 
mensen ver weg, door voor hen te collecteren 
 
1e collecte: Burkina Faso. Meer voedsel en inkomen voor boerinnen - Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
In Burkina Faso leeft 90% van de bevolking van landbouw. Door onvoorspelbare regenval en droogte 
mislukken oogsten en is er regelmatig te weinig te eten. Boeren en boerinnen leren droogte bestendige 
gewassen te verbouwen en zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem. Ze maken eigen 
compost en beperken bestrijdingsmiddelen. Dat verbetert hun oogst. Via spaar- en kredietgroepen 
krijgen met name vrouwen de kans om kleine bedrijfjes te starten, waardoor hun inkomsten toenemen 
en hun positie versterkt wordt. Helpt u mee? 
  
2e collecte: voor de kerk 
___________________________________________________________________________________ 
 

OM TE CONTACTEN     
over pastorale zaken:   
afspraken voor bezoek pastor contact met pastoraat en meldpunt bij overlijden: 
Harry Ganzeveld             06-36261522                    PastoraatGKZM@gmail.com  
 
Ds. Annette Bosma         070-2144240                    predikantontmoetingskerk@gmail.com 
 
vertrouwenspersoon 
Denise van der Poort     Vertrouwenspersoonontmoetingskerk@ziggo.nl  
 
over de zondagsbrief:     kopijsluiting donderdag 18.00 uur 
Hanneke van Rij             0180-631067                    mijvanrij@ziggo.nl   
__________________________________________________________________________ 

OM MEER TE LEZEN 
Op onze website: https://ontmoetingskerk-zevenhuizen.protestantsekerk.net kunt u meer 
nieuws vinden zoals: komende kerkdiensten, orde van diensten, collecte-opbrengsten, ver-
slagen, jaarrekeningen, beleid, mutaties ledenbestand, fotoalbums en nog veel meer. 
Weet u dat er ook een facebookpagina is?  
https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752 
__________________________________________________________________________ 
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OM TE GENIETEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


